19 Şubat1979 
FİYATI 350 KURUŞ 


Şahlık da Yıkıldı. 


9 ŞAHLIK REJİMİNİN 
SORUMLULARI TUTUKLANIYOR 


Mehdi Bezirgan. 


11 Şubat, İran halkı için Şahlık rejiminden 
kurtuluşun tarihi önemini taşıyor. 10 Şubatta Şahın Muhafız Birliklerinin- halk hareketine katılan Duşa Tapek hava üssüne saldırmasıyla başlayan olaylar süratle gelişti. Sokaklarda barikatlar kuruldu. Halk hareketine katılan askeri birlikler halka silah dağıttılar. Ertesi gün genel kur. 
may başkanlığı tarafsız kalacağını açıklayınca, bir gün evvel halk hareketinin liderlerini «eşek» diye niteleyen Bahtiyar istifa etti, birkaç gün sonra da halk güçleri tarafından tutuklanıp hapsi boyladı. 

Şahın. oniki yıl başbakanlığını yapmış olan Abbas Hüveyda, ve Savak cinayet örgütünün şefi Nasıri'nin yanısıra birçok general ve eski re ilmin sorumlusu tutuklandı. Halka karşı baskı ve sömürü rejiminin bekçiliğini yapan uşaklar böylece kaçınılmaz akıbetlerine kavuştular. 

Humeyni'nin başbakanlığa atadığı Mehdi Bezirgan ise, hemen hükümetinde: yeralan bakanları âçıkladı. Böylece, İran'da ikili iktidar son bul- 


birçok ülke tanıdı. 


cektir. 


e HÜKÜMETİN pa UMUDU. 
BASKI 


© 
İki aya varan sıkıyönetim uygulamaları, bas. 
kıdan medet umanların boş hâyaller peşinde! ol. 
duklarını kanıtladı, Yine, sıkıyönetim altında ge şen iki aylık süre, bir kere daha, sıkıyönetimden kimlerin kârlı, kimlerin zararlı çıkacaklarını gö: -memizi sağladı. Faşist saldırı ve cinayetleri önleme adına sıkıyönetimin çare olduğunu görenler | ve bunu böyle göstermek isteyenler de büyük ölgüde yanıldıklarının farkına vardılar. 
Ne ki, Başbakan Bülent Ecevit, 26 Şubatte | süresi dolacak olan sıkıyönetimin iki ay daha `uzatılmasından yana olduklarını açıkladı. Büyük bir ihtimalle değil, artık kesin olarak görüyoruz ki, sosyal demokrasi ve hükümet, sıkiyönetime umut bağlamıştır ve elinden geldiğince sıkıyönetimi uzatmaktan kaçınmayacaktır. 
Sıkıyönetim altında geçen günler bize gö: terdi ki, CHP'nin de faşist saldırganlıkla mücadeleye pek hevesi yoktur ve sırf bu yüzden o, bugüne kadar onların istekleri karşısında geriledi. 
Solun üzerindeki baskılar ise, iki aylık dönemde .alabildiğine artırıldı. Yayın yasakları ve dernek kapatmalar ve hatta siyasi çalışmayı yasaklam ya kadar varan uygulamalar, belli ki, demokrasi güçleri boy hedefi olarak seçildiği için gerçekleşrilmektedir. Bir tek sağ yayın yasaklanmamış, faşist saldırganlar daha da azgınlaşmış, Maraş olayının üzerine sünger çekilmiş ve sağ teröristlere hâlâ daha dokunulmamış ise, onların siyasi şefleri parlamento kürsüsünden şebekelerine" hedef gösteripcinayet işlemeye devam edebilmiş ise bunda, kendini umut olarak gösterip, asıl kendi umutlarını başka yerlere bağlayan sosyal demokrasinin, hazırladığı şartların rolü büyüktür. Ve sosyal demokrasi aynı noktada direnmeye devam diyorsa, bunun karşısında demokrasi güçlerinin je direnecek mevziler seçmeleri, gerilememeleri, güçlerini birleştirip, asla savsaklanamaz hale gelfis olan demokrasi mücadelesine kitlesel etkinliklerini ve güçlerini sokmaları gerekiyor. 
- Emekçi yığınlar bunu bugün, dünden daha ıyi görüyorlar. Demokrasi mücadelesine önderlik edeniğrin ise, görmekte gecikmiş olmaları, onları vebal altında bırakacaktır. 


© EMEKÇİ KADINLAR AİLELERİNİN GEÇİMİNİ DÜŞÜNMEKTEN 
GİYİNMEYE FIRSAT 


BULAMAZKEN BURJUVA KADINLARI PARALARINI MODAYA HARCIYORLAR 


, Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Uluslararası Moda ve Tekstil Festivali düzenlendi. Beş gün ren Festivalde, 73 firma eserleriyle (!) yer aldı. Usta mankenler beş gün boyunca ter dökerek, yerli tekstil tekellerinin AET pazarlarında «iddialı» olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Modaya düş kün burjuva kadınlarının 150 lira 
vererek izledikleri defileler, 15 
biner lira alan mankenleri son derece yordu (1). Ünlü “sunucu Halit Kıvanç, güncel esprileriyle renklendirdiği festivalde, burjuva hanımlarının memnun kalmadarı ve bol bol para harcamaları jçin bütün incilerini döktü. Ve yerli tekelier, fiyatı 10 bin lira eden elbiseler yapabildiklerini göstererek Rüştlerini ispat ettiler. Bu arada çocuk yılı nedeniyle yeni moda giysiler sunuldü. 

' Bütün bunlar madalyonun bir yüzü.. . Madalyonun öbür yüzünde, defile için milyonlar harcayàn tekellerin, ` sıra vergiye gelince, kâr-edemedikleri-için -ağ- 


© BAŞTA SOVYETLER BİRLİĞİ OLMAK ÜZERE | BİRÇOK, ÜLKE YENİ REJİMİ TANIDI 


Şahlık rejimi, kitlelerin önünde duramadı. 


du ve halk muhalefetinin iktidarı kurulmuş oldu. 
Yeni rejimi başta Sovyetler Birliği olmak üzere 


Diktatörlük rejiminden kurtulmuş bulunan İran halkını şimdi ağır görevler bekliyor. Sosyal kurtuluşa doğru ilerlemek için büyük özel işletmelerin, petrolün, madenlerin, bankaların, yabancı şirketlerin millileştirilmesi, anti-emperyalist bir dış politika izlenmesi gerekiyor. 

İran halkının ortak hareketini bölmek, emperyalizmin kayıplarını telafi etmek amacıyla çe- 

. şitli komplolar gündemde bulunuyor. Tahran'da Amerikan elçiliğini bir grubun basması ve 70 kişiyı rehin alması olayı, bu komplolardan birisiydi. Hükümet güçlerinin engellediği bu komplo karanlık amaçlar güdüycrdu. Gene Tebriz'de Savak ajanlarının halka ateş açması, böyle bir komploydu. Ama İran halkının birliği ve mücadele azmi bu komploları boşa çıkarmaya yete- 


SAVAK BAŞKANI VE 
ÜÇ GENERAL İDAM 
EDİLDİ 

| 44 Savak Başkanı Nasiri 


2 sayfada: SAVAK NEYDİ? 


BÜYÜK PARALARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 


İstanbul Moda Festivalinde Emekçi Halkımızla Alay Edildi 


Yayın yasakları, dernek kapatmalar sürüyor. Faşist saldırganlık azıyor, cinayetler işlenmeye devam ediyor. Emekçilerin demokratik hak ve özgürlükleri her 
| geçen gün biraz daha 
kısıtlanıyor. 

Faşist ve gerici güçler 
12 Marttan, MC iktidarlarından geçerek devlet katlarında tırmanıp azgınlaştılar. Bu dönemde demokrasiden yana oylar. CHP'de yoğunlaştı ve bu yoldan bugün parlamento planında faşist azgınlığın önüne geçecek olanaklar yaratıldı. 

Ne var ki, CHP'nin hükümet olmasından bu yana bu imkânlar kulla nılmadı 'Alanr boş bulan faşistler ve gericiler halka saldırılarını sür durduler. CHP'nin kararsızlığı ve tutarsızlığı faşistlerin işini kolaylaştırdı,s«Maraş.olaylarından da yararlanarak sıkıyönetim ilan edilmesini başardılar. CHP'nin sağa açılan politikası ugün de sürüyor ve de mokrasi düşmanları boş buldukları alanda at koşturuyor. Onların kar şısına emekçilerin birliği ve gücü çıkarılamadığı için, demokrasiye yöne: 


© FESTİVAL MANKENLERİ 15.000'ER LİRA ALIYOR 

© TEKELCİ SERMAYE AET İÇERİSİNDE TEKSTİL SANAYİİNDE «İDDİALI» OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR 


lanışları yer alıyor. Madalvonun 

öbür yüzünde, onbinlerce tekstil işçisinin işlerinden atılışları var... İşçilerin sırtından kazanılan milyonların har vurulup harman savruluşu var! Madalyonun öbür yüzünde emekçi kadınların, modayı izlemek bir yana, ihtiyacı olan giysilerini alamayışları, çocuklarının rızkını düşünmekten, giyinmeye fırsat bulamayışları var! Ve milyonlarca emekçi halk çocuğunun yoksulluk, açlık içinde yüzdüğü bir ülkede; «çocuk yılının» her fırsatta ticaret amacıyla kullanıldığı görülüyor. 
İşçi çocukları giyecek “ayakkabı, 

elbise bulamazlarken, burjuvazi 

onlara modaya uygun elbiseler sergiliyor. 

Burjuvazi eğleniyor. Emekçi halkımızla alay ediyor. Ama bütün bunlar emekçilerin gözünden kaçmıyor ve emekçiler, kendi sırtlarından kazanılan milyonların hangi yollarda harcandığı- nın hesabını soracağı -günleri gözlüyor. 


HAFTALIK SİYASİ GAZETE 


FAŞİST VE GERİCİ GÜÇLER BASTIRIYOR 


Demokrasi 
Mücadelesi 
Ertelenemez 


Burjuvazi, çocukları reklam için her fırsatta kullanıyor. Çocukların ticari amaclarâ -alet edilmesi için «Çocuk Yılı» her derde deva -şerbet oldu. Yüzbinlerce çocuk Yeksullük içinde yüzerken, onlardan biri her şeyden habersiz, defit#ye çıkmanın sevinci içinde: 


kend 


len tehdit ve tehlike gün den güne büyüyor. 

Artık bugün demokratik hakların pekçoğu askıya alınmıştır: Emekçi halk “üzerindeki baskılar oyoğunlaşmaktadır. 
Bütün bunlara kendi eliyle kapı aralayan sosyal demokrasi umut olmaktan çıkmıştır ve kendi umudunu bile yitirmiştir. CHP'ye umut bağlayanların şaşkınlığı büyümektedir. 

Bugün en büyük görev, demokrasi güçlerine ve emekçi halkımiza düşmektedir. Demokrasi tehdit altındadır ve de-| mokrasi mücadelesini ertelemenin vebali büyük olacaktır. Faşizmden çıkarı olmayan her kes, her kuruluş, bir ara- ya gelmenin yollarını aramalı, şartlarını zorlamalı, güçlerini birleştirip ilk adımda; yayın yasaklarına « karşı; tedbir almalıdır. Bunun da yolu, demokrasiye sahip çıkanların, demokratik bir gazete etrafında ilk elden toparlanmalarıdır. 
Acil demokratik görev: demokrasiyi korumak, 


© MÜCADELE VE 
BAŞARIYLA GEÇEN 
12 YIL 


1967 12111979 


Türkiye İşçi Sınıfının ileri sendikal örgütü DİSK'in 12; kuruluş yıldönümü İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda kutlanmıştır. 

DİSK'in kuruluş gecesine çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılmıştır. Kutlama gecesinde 


Şili Merkez Birliği bunun araçlarını yarat (CUT) genel sekreteri maktır. i a 

Demokrasi mücadelesi Dais Meneses; Dünya 

Sendikalar Federasyo- 


1 
gilelenömezi nu (DSF) Jan Nemou- 


dry, Bulgaristan Sendikaları Merkez Konseyinden Lubomir Tsokef, Yu nanistan Birleşik Kontr-Dikta Sendikal Cephe temsilcisi Sotirios Antonious, Macaristan Sent dikalar Merkez Konseyi (SZOT) adına Tıbor Ha- e rai, CGT Sekreteri Jean 


Sihanuk 


Kamboçya'nın Maocu yönetiminin halk güçlerince devrilmesinden sonra, devrik Pol Pot rejimini savunmak üzere Prenş Sihanuk ABD'ye yollanmıştı. Sihanük Bir leşmiş Milletler'de Ka; boçya'nın bir dış sajdırıya maruz kaldığı yala nını dile getirmişti. Sihanuk gerici Pol Pot rejiminin insan haklarını en ağır bir biçimde çiğnemiş olduğunu da bu sırada itiraf etmek zorunda kalmıştı. 

-Sihanuk zaten devri-Ten rejim tarafından evinde gözaltında tutulan ve yarın öbür gün lâzım olur gerekçesiyle canına dokunulmayan  birisiydi. Pol Pot rejimini savunmak bahanesiyle kapağı ABD'ye atınca, artk geri dönecek Çin 


işçi sınıfının kurtuluşu seri olacaktır 


12. KURULUŞ 


YILDÖNÜMÜ 
KUTLANDI 


Claude de la Rose, Yugoslavya CCTUY Bosna - Hersek Sendikalarından Kemal Karacıc hazır bulunmuşlardır. 

Ayrıca kutlama gecesine demokratik 
Kitle örgütlerinden tem silciler konuk olarak katılmışlardır 

Gecenin açış konuşmesmı DİSK Genel Baş: kanı Abdullah Baştürk yapmıştır. Baştürk ko nuşmasında özetle emekçilerin oylarıyla işbaşına gelen CHP'nin emekçi sınıfların üzerine ağır yükler yüklediğinibelirimiş, egemen güç lerin yeni oyunlar peşin. 
de olduklarını belirttikten sonra «ekonomik bunalımın yükünü emekçilerin sırtına yıkma işleriyle oluşturulacak; AP - CHP koalisyonuna yöne- 


“lik oyun mutlaka bozul- 


malıdır... Ve bozulacaktır» demiştir. 

Kutlama gecesinin bun dan sonraki bölümünde ses sanatçıları ve folklor ekiplerinin katılmasıyla coşkuyla kutlanmıştır, 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE DEVRİK POL POT REJİMİNİ SAVUNAN 


AmerikayaYerleşti 


Halk Cumhuriyeti'nden başka yer de kalmadı: ğından, fırsat bu fırsat. 
tır deyip oraya yerleşti 

Geçenlerde ABD hükümeti Sihanuk'un tüm masraflarının kendile-Tince kârşılanmakta olduğunu açıkladı. Anlaşılan ABD de Sihanuk'u yarın kendi halkına kar. 
şı kullanma umùdunda. 
Ama belki de böyle bir umudu kalmamıştır da. 
gericiliğe yaptığı hizmetlerden ötürü , kendisine vefa borcunu pai yordur. 


 SAVAK da Yıkıldı 


İran halkihın Şah taşizmine-karşı uzun yıllar sürdürdüğü mücadelenin başarıyla sonuçlanmasıyla, halk düşmanlarının tek tek gerçek yüzleri açığa çıkıyor, insanlık bu yaratıkların korkaklıklarına, suç defterlerinin karıştırılmasına ibretle tanık oluyor. 

İran Şah'ının; insanlık düşmanı cinayet. örgütü 


SAVAK'ın başkanı geçtiğimiz günlerde yakalandı. Yıllar boyu İran'daki ilericilerin kanına girmiş olan bu adam SAVAK'ın işkencelerinden haberi olmadığını, çünkü işinin başından aşkın olduğunu açıklamıştı. Birçok İranlı ilerici, osyalisti katleden, sakat bırakan, SAVAK cinayet örgütü hakkında kısaca bilgi verelim: 


Şah'ın gizli polis örgütü. illerden seçilmekteydi. 


olan SAVAK ülke içinde sınırsız gücü olan, ülke dı- 
"şında ise çok geniş ola- 
“nakları bulunan ve şiddete dayanan bir hafiyelik ve casusluk  örgütüydü. En . modern araçlarla donatılmış olan SAVAK Amerikan CIA ve İsrail MOSSAD örgütleriyle birlikte çalışmaktaydı. SAVAK'ın MİT'le de! 
yakın ilişkileri bulunmaktaydı. SAVAK'ın babası CİA'dır.. İlerici Musaddık yönetiminin o devrilmesinden sonra Şah, ilerici güçleri yok etmek için gizli bir örgüt kurma girişimlerine başlamış ve bu örgütün kuruluşunu ve ajanların yetiştirilmesini CİA üstlenmişti. 

SAVAK ajanı ve işbirlikçilerinin sayısı 60 bini bulmaktaydı. başka bir deyişle her 8 İran'lıdan biri SAVAK ajanı ya da işbirlikçiydi. Ve SAVAK ajanları İran içinde ve dışında çok geniş bir alanda çalışmaktaydı. SAVAK hizmetlileri- nin büyük bir kesimi subaylardan ve sabıkalı si- 


Şah, SAVAK için hiçbir olanağı esirgemiyordu. Res-| mi rakamlara göre'SAVAK- ın 1974 yılı bütçesi 310 milyon dolardı. Ancak hemen belirtelim ki bu resmi rakan SAVAK'ın esas har-| camalarının çok “üstündedir. 

SAVAK'ın en meşhur yanı psikolojik. ve fiziki işkence yöntemleri konusundaki uzmüânlığıdır. SA-VAK'ın işkence yöntemleri arasında insan kızartma, metal tellerle :kamçılama, tırnak sökme, ırza geçme, özel biçimde yetiştirilmiş! 
hayvanların tutuklulara tecavüz -ettirilmesi, günlerce| başaşağı âsmak bulunmaktadır. Binlerce ilerici, sosyalist SAVAK'ın işkenceleri altında canını Yitirmiş ya da sakat kalmıştır. 

Şimdi SAVAK'ın: defteri dürülmüştür, binlerce insanın kanına giren SAVAKİ canileri yakalanmakta, SA-VAK hakkında bilinmeyen pek çok şey açıklığa kavuşmaktadır. 


ZİMBABWE'Lİ 

YURTSEVERLER 

BİR RODEZYA 

UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ 

Irkçı beyaz azınlığın egemenliğine karşı mücadele eden Zimbabwe'li Yurt-Severler bir Rodezya uçağını düşürmüştür. Bilindiği 


gibi ülkeyi sömürgeleştiren Cecil Rhores-adlı bir Ingiliz'in anısına egemen olan ırkçı beyazlar ülkeye Ro- 


ZAPU lideri 
$ NKOMO dezya adını: vermişlerdi. 
Yerli halk ise kendi ülkesi- ne Zimbabwe adını ver- 


Federal Almanya'da 
Nazi Hayranlığı Gelişiyor 


© HİTLER'E ÖVGÜ DÜZEN KİTAP, PLAK VE RESİMLER ORTALIĞI KAPLADI 


Federal Almanya'da faşist Nazi propoganda- sı hizla yaygınlaşıyor. 
Hitler'e övgüler düzen, Alman ırkının üstünlü- günü dile getiren, kitap. 


Bir Nazi gösterisi 


plak, kaset, broşür ve resimler her tarafı kaplamış durumda, Lise çağındaki Alman gençleri arasında Nazi hayranlığı yaygınlaşıyor. Bütün bunlar tesadüf mü? Na- 


BUTTO'NUN İDAMI 


© MAHKEME KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEYE KARAR 
VERDİ 


© BİRÇOK ÜLKE KARARIN İNFAZ EDİLMEMESİ 
İÇİN BAŞVURDU 


Pakistan Yüksek Mahkemesi Butto'nun avukatlarının talebi üzerine verdiği idam cezası yeniden görüşmeye karar verdi. Eğer bu karar verilmeseydi geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Butto'nun idam edilmesi bekleniyordu. Mahkemenin yeniden karar vermesinin on günü bulacağı tahmin ediliyor. 

Butto hakkında verilen ölüm cezasının dünyada- ki tepkileri devam ediyor. 
Şimdiye kadar birçok dev- 


a propagandası neden beş yıl önce ortaya çıkmadı da, şimdi çıktı? Bilindiği gibi, Faşizm tekelci parababalarının en gerici 


kanlı, ve gözü 


dönmüş kesiminin iktidar biçimidir. Federal Almanya kapitalist dünyayı kasıp kavuran kriz. 
den şimdiye kadar en az etkilenen ülkeler arasındaydı. Ama artık krizin 


ERTELENDİ 


let başkanı Ziya-Ül Hak'a başvurarak kararın infaz edilmemesini istediler. Cezayir Devlet Başkanlığına yeni-seçilen Bincedid Şadli de Ziya-Ül Hak'a başvuran devlet başkanları arasında bulunuyor. 

Öte yandan Pakistan'da Butto taraftarlarının kitle gösterileri sıkıyönetime ve tüm baskılara karşın sürmektedir. 


etkilerini Alman sınırlarında tutmak imkânsızlaştı. Kriz dönemlerinde çalışan kesimlerin lokması küçülür. Emekçi kitlelerin ekonomik mücadelesi yükselir, giderek siyasal içerik de kazanabilir. İşte böylesi dönemlerde üstün ırk masalları hem kitlelerin bir kesimini uyutmaya hizmet edebilir, hem de 


giderek faşist çetelerin - 


oluşturulmasıyla kitleler üzerinde baskı kurulabilir. : 
33 yıl önceki Alman 
faşizminin yıkılmasıyla faşist siyasal kadroların önemli kısmı. belâlarını bulmuşlardı. Ancak İngiliz, Fransız ve Ameri- 


BİNCEDİD ŞADLİ 


rb -i 
Hitler'i ve Nazi çetelerini öven kitaplar. 


kan işgal bölgelerinden oluşan Federal Almanya'da, Demokratik Alman Cumhuriyetinin aksine faşizmin kaynağı, yani tekelci parababalarının saltanatı yıkılmamıştı. İşte bugünkü faşist kıpırdanma da bu kaynaktan fışkırıyor. 


CEZAYİR DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ 


© ŞADLİ 

SEÇMENLERİNİN 

Ye 98'INİN 

OYLARINI ALDI 

Cezayir Ulusal Kurtuluş Partisi'nin kongresinde Parti genel sekreterliğine seçilen ve başbakan adayı olarak tespit edilen Bincedid Şadli yapılan seçimler sonucunda:8 milyon seçmenin % 98'inin oyunu almıştır: K 

Şadli'niri devlet başkanı seçilmesi üzerine Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Leonid Brejnev bir kutlama mesajı yollamıştır. 
Brejnev «Mesajında şöyle demiştir: 

«Size ve bütün Cezayir 


SAHRA DEMOKRATİK ARAP CUMHURİYETİ 3 YAŞINDA 


© KUTLAMA 
TÖRENLERİNE 
BİRÇOK ÜLKEDEN TEMSİLCİLER ÇAĞRILDI 


Bir Ispanyol sömürgesiyken Fas ve Moritanya 'arasında paylaştırılan , Batı Sahra'da halk güçleri altı yıldır sürdürükleri mücadele sonucunda önemli ba-Şarılar kazandılar. Yurtla- 


rının bir bölümünü. kurtarmayı başardılar. Üç yıl önce de Sahra Demokratik Arap Cumhuriyetini *kurdular. : 

Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü olan 27 Şubat'ta kurtarılmış vatan topraklarında törenler düzenlendi. 
Bu törenlere dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkelerin, siyasi partilerin ve kurtuluş örgütlerinin temsilcileri katılacak. 


Sahra Demokratik Halk 


Cumhuriyetinin kurtuluş mücadelesini yürüten Polisario örgütünün iki temsilcisi 23 Aralık'ta ülkemize gelmişler ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin 2. 
Kongresine konuk delege olarak. katılmışlardı, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyetinin 3. Kuruluş yHdönümü törenlerine TSİP'- ten de bir delegasyon d9- vet edildi. 


Halkına, sosyalist karakterli yeni bir toplumun yaratılması yolunda kültürel ve sosyo-ekonomik gehẹmede ortaya çıkan sorunları çözümü için başarı lar diliyorum.» 


(eo. POT YÖNETİMİ KAMBOÇYA'DA ÜÇ 
MILYON KIŞIYI 
ÖLDÜRTMÜŞ 
Kamboçya Devrim Kon 

seyi, Pol Pot rejiminin iktidarda kaldığı üç yıl süresince Kemboçya halkının yüzde 40'ını öldürttüğünü açıkladı. Ölenlerin sayısı- nın üç milyonu oştığı tahmin ediliyor. Pol Pot rejimi küçük burjuva gerici niteliğiyle hayalci bir sosyal sistem kurmaya çalışmış, hayalcilik yürümeyince halkı kendisine düşman görüp kitle katliamlarına girişmişti. 


> EĞİTİM 
KÖŞESİ 


SENDİKAL BİRLİK NEDİR? 


13 Şubatta DİSK'iri 12. kuruluş yıldönümü 
kutlandı. -Giderek güğlenen ve en bilinçli ve mücadeleci işçileri. bağrında toplayan DİSK'in gelişip güçlenmesine işçi sınıfının ve emekçi halkın çıkarlarını düşünen herkes yardım ediyor, DİSK'e ve onun birliğine: sahip çıkıyor. 

Çünkü, bugün herkes, çıkarları bir olan işçi sınıfının bütün kesimlerinin tek bir sendika altında. toparlanmasının zorunlu olduğuna *inanıyor. Böylece, sömürücülerin işçi sınıfının bölüp gücünü azaltma oyunları da boşa çıkarılabilecektir, . . $ 

.Türkiye'de işçi sınıfının birliğinin önündeki başlıca engeller şunlardır: $ 

© TÜRK-İŞ'le başlatılan ve geliştirilen Ame. 
rikan tipi sarı sendikacılık. Patronlara işçi sınıfınin çıkarlarını satmak amacıyla yürütülen bü sendikacılığın ipliği TÜRK-İŞ içinde bile pazara çıkmıştır. 

© Gerici faşist güçlerin, tepeden ve zorlama `” yollardan kurdukları sağcı sendikalardır. Hak-İş. 
MİSK. gibi, aslında işçi düşmanı olan bu sendikalar sömürücü sınıfların hizmetindedirler ve işçi kitlesini bölmek amacını taşıyorlar. 

© Çeşitli din, mezhep ve milliyet ayrılıklarını 


; istismar eden gericilerin yarattığı ve işçilerin bir 


kesimi ile bir başka kesimini birbirine düşürmeyi hedefleyen yapay engeller. Çıkarları aynı olan işçiler bu yollardan bölünmek istenmektedir, 

© Kapitalizmin işçiler üzerindeki farklı etkilerinden dolayı, farklı yaşama şartları, işçilerin ayrı.ayrı zümrelerden oluştuğu izlenimini yaratır. Patronlar bu durumu kullanıp işçilerin bir bölümünü kendi yanlarına almaya çalışmaktadırlar. 

© Bütün bunların yanında, sosyalistlerin birlik olamayışından dolayı, ileri işçiler arasında, sendikalara kadar yansıyan ayrılıklar da işçi sınıfının birliğini baltalamaktadır. 
© Bütün buayrılıkları aşmak ve işçi sınıfının tek sendika çatısı altında toplanmasını sağlamak, 


“sendikal birlik adını alır: ve bunun sağlanması 


başlıca” görevdir. İşçilerin çıkarları doğrultusunda bütün sendikaların birleşmesi, gericiliğin işçi „hareketi içindeki oyunlarının ve etkisinin kırıl- 


masıyla olacaktır. 


sendikal birliktir. 


İşç sınıfının birliği, onun örgütsel birliğiyle saglanabilir ve burun en geniş maddi temeli de 


Birlik olabilmiş bir işçi sınifı, ekonomik ve demokratik haklarını elde etmek için çok dahs büyük imkânlar elde etmiş olacaktır. 


TEMİZLİK İŞÇİLERİ GREVİ SONUCUNDA 


Londra 


Çöplüğe 
Döndü 


Sosyal -Demokrat Callaghan hükümetinin grevleri önleme politika. 
sı, tam bir iflas halinde. 
Şu anda İntilre'nin başkenti Londra'da aralarında temizlik işçilerinin de bulunduğu 1,5 milyon işçi grev halinde bulu- 


Londra sokakları. 


nuyor. Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöpler uzun bir süreden beri toplânamamış ve Londra sokakları tam bir çöplük haline gelmiştir. 

Öte yandan İngiltere- 


nin en büyük otomobir 


üreticisi 'olan Leyland 


se LR Ki 


Çöplük halindeki 


firması işçileri de grevə gitmiştir. Firmaya bağh 
34 fabrikaya mensup 
yüz bini aşkın işçinin grevi sosyal demokrat nitelikli İşçi Partisi hükümetine yeni bir- darbe mdirmiştir. 


mektedir. Zimbabwe halk. 
kurtuluş örgütleri ZAPU- nun önderliğinde yıllardcr beri ırkçı -beyazları devirmek için mücadele sdiyor lar. 


> Rar AEZ sE 
İTALYA'DA HÜKÜMET > “milano çaya 

. 
EE > itori 
İtalyan Komünist Parti- 5 


keğika 


başbakan ` Andreotti istifa etmiş ve ülkede hükümet a 


BUNALIMI SÜRÜYOR 


si'nin iktidardaki Hristiyar Demokrat hükümetten desteğini çekmesi üzerine 


bunaltmi başlamıştı. Yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilen Andreotti yürüttüğü çalışmalar şonunda önümüzdeki günlerde hükümeti açıklayacağını söylüyor. Komünist Partisi'nin desteği - olmaksızın 


parlamentoda çoğunluk 

sağlamanın mümkün olmoması yüzünden Andreotti- 

nin Komünist Partisi üyesi 

olmayan ancak Partiye yakınlıklarıyla bilinen bazı diyez x 


a i 
1o) 
An 


Si 


kişilere bükanlık vereceği bildiriliyor. : İtalyan .Komü: nist Partisi'nin bu formüle 


razı olup olmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. 
Söz konusu kişilerin Parti disip:'nine bağlı kişiler olması halinde İKP'nin öneriyi kabul etmesi ve böylece iktidara bir adım atmış olması mümkün görünüyor. 


İTALYA'DAN BİR 
PENTAGON GÖREVLIS; SINIR DIŞI EDİLDİ Pentagon diye adlândırılan Amerikan Savunma Ba. 
kanlığının Italya'da görev- li bir mensubu İtalyan: Hükümeti” tarafından sınır dişı edildi. Perrone adını taşıyan Pentagon görevlisi- nin sınır dışı edilme sebe- bi casusluk. İtalyan hükümeti Perrone'yi sınırdışı e- 


derken Amerikan hükümetini de ülkenin içişlerine Karışmaması için uyardı. 
Bu olay Amerikan emperyaiizminin NATO içindeki müttefik.ülkeler içinde ne derece pervasız bir casusluk faaliyeti içinde bulunduğunu gösteriyor. 


SUUDİ ARABİSTAN'DA 
ORDU İÇİNDE 
HUZURSUZLUK 


Suudi Arabistan ordusu albaylarından birisinin birliğiyle birlikte Irak'a sığınmasından sonra ordu içindeki huzursuzluğun büyüdüğü bildirilmektedir. Suudi Arabistan kıraliyet ailesi içindeki , iktidar kavgasından kaynaklanan huzursuzluğun daha da büyüme- si ve. Iran olaylarından etkilenerek kırallığı tehdit eden bir nitelik almasından korku duyan ABD hemen Savunma Bakanı Harold Brown'ı Suudi Arabistan'a yollamıştır. 


«de 


Brown'ın Prens Fahd ile görüşmesi ve bu görüşmeiran olaylarının ` değerlendirilmesi o sırasında Fahd'ın bazı korkularını dile getirmesi bu yorumu güçlendirmektedir. 


İİİ yayınları 


1OLİRA 


Yanam ve hala e zar Güm ml e. Ton ae. ZN Cam 


DKB GENEL BAŞKANI 


YILDIZ KURTULUŞ'la 


KONUŞTUK 


GERÇEK 


— Demokratik 
Kadın Birliği'nin .ne zaman ve kimler tarafından kurulduğunu anlatır mısınız? 

— Demokratik Kadın Birliği (DKB) 8 Şubat 1979'da 


kuruldu. Bu 110 kurucu üye Edirne'den Diyarbakır'a Arti vine kadar yurdun dört bir yanından geliyordu. Aramızda işçiler, memurlar, köy- 


de yaşayanlar, başka alanlarda çalışanlar ve ev kadın: 


110 kadın üye tarafından 


TSİP DİNAR İLÇE ÖRGÜTÜ FAŞİSTLERİN SALDIRISINA UĞRADI 


Geçtiğimiz hafta, 8 Şubat gecesi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin Dinar ilçe örgütü, faşistlerin saldırısına uğramıştır. Saldırganlar, Parti binasında kimsenin bulunmadığı bir sırada yaptıkları bu saldırı sırasında, binanın camlarını: kırmışlar, 3-4 bin lira dolayında maddi zarara yol açmışlardır. 

TSİP ilçe yöneticileri, bu ve benzeri saldırıların gelişen sosyalist hareketi önleyemeyeceğini, Parti'nin güçlenmesinin ve yaygınlaşmasının süreceğini belirterek şöyle demişlerdir: «Sosyal demokrasinin verdiği ödünler, korku ve panik içindeki faşistlerin, tabanlarını koruma umuduyla azgınlaşmalarına yol açmaktadır. Oysa ,demokrasi güçleri; 'saldırıyardan yılmak bir yana, daha.da bilenmek-İtedirler. Ne var kiydeömtökrasinin koruyucusu olduğunu-öne süren CHP hükümeti, olâylar karşısında tutarlı demökrat kararlılığını gösterememektedir. Dinarlı tüm sosya-Mst ve demokratlar, hükümetten gerekli kararlılığı göstermesini her şeye rağmen beklemekte, demokrasi güçlerinin hükümeti zorlamasını istmektedirler.» 


İHÜSEYİN AÇIKGENÇ FAŞİSTLERCE KATLEDİLDİ 


MHP ve ÜGD'i faşistler, saldırılarını giderek tüm yurt düzeyine yaygınlaştırmakta, CHP hükümetinin faşizm karşısındaki aczini ispatlamak için. ellerinden geleni artlarına koymamaktadırlar. 27 Ocak 1979 gecesi, Hüseyin Açıkgenç'in birliği bilinen faşistlerce bıçaklanması, bunun son örneklerindendir. 

Saldırganlar arasında AP Bolu milletvekili Ahmet Çakmak'ın yeğeni Murat Çakmak'ın bulunması, olayla (lgili adli soruşturmalar sırasında bir başka AP milletvekili «(Müfit Bayraktar'ın katillere arka çıkması, AP-MHP aräsındaki faşist ittifakın hangi boyutlarda Eeliştiğini göstermesi yönünden ibret vericidir. Nitekim Açikgenç'i biçaklayan Ibrahim Keser, ve suç ortaklarının “Gerede emniyetinde yaklanmaları Yönünde etkili bir çaba da gösterilmemiştir. Bolu emniyetinin yakaladığı saldırganlardan 5'i, ilk duruşmalarından sonra salıverilmiştir. ş , Hüseyin Açıkgenç'in, saldırıdan birkaç gün. sonra, tedavisine yeterince özen gösterilmeyişi nedeniyle ölümü, ilçedeki sosyalist ve deriokratlarca üzüntüyle karşılanmıştır. TÜM-DER'in Gerede şubesinin açılmasında etkin çaba gösteren Açıkgenç'in TSIP sempatizanı olduğu ve Parti yayınlarını izlediği bildirilmiştir. 


KDZ. EREĞLİ'DE | FAŞİSTLER KORUNUYOR 


Faşistler, son günlerde, Zonguldak ve çevresini de ka~] na bulama girişimlerine hız vermiş bulunmâktadırlar. 
Kdz. Ereğli'de faşistlerin son hedeflerinden biri de İzzet Yazgan olmuştur. Bindiği minibüsü çevreleyen 15-20 kader faşistin saldırısıyla bıçak yarası alan Yazgan'ın durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Faşistler olaydan sonra «KATİL İKTİDAR - KOMÜNİSTLERE ÖLÜM - BAŞBUĞ! 
TÜRKEŞ» sloganlarıyla dağılmışlar, güvenlik görevlileri! 
ise olaylara seyirci kalmıştır. 

Öte yandan, jandarmalarca aranan MHP ilçe başkanı, eski Belediye Başkanı Mehmet Sezer'in evine sığınmış kendisini taşıyan arabanın . şoförü - Önder -Özdemir isej mahkemece serbest 'bırüktlmığtır. 

Faşistlerin, son zamanlarda. T. Maden-İş üyesi işçi-| lere. ve halka yönelen terör uygulamaları da güvenlik göreviilerince kayıtsızlıkla izlenmektedir. Bu durum, faşistlerin cesaret bulmasına ve azgınlaşmalarına yol açmak-i tadır. 


BÜMÜŞHACIKÖY'DE FAŞİST SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ 


Son günlerde Amasya ve ilçeleri, faşist saldırıları, yoğunlaştığı bölgelerden biri olmuştür. Taşova olaylarını yaraticısı faşistler, TÖB-DER Merzifon Şubesine taşlı-so. 
palı bir baskın düzenlemişler; ancak ilçedeki eğitim emek: çileri ve tüm demokratların gayretleriyle bozguna uğra talmışlardır. 

MHP'li ve ÜGD'U faşistler, Merzifon'daki başarısı provokasyondan sonra, Gümüşhacıköy'de sosyalist ve demokratların yoğun olduğu Adatepe mahallesini işgale kal kışmışlağdır.. Bu tip saldırılara karşı her zaman uyanı olmanın gereğini bilen mahallenin emekçileri, genç-yaş: h, çocuk-kadın demeden faşist militanlara hadlerini bildirmişler ve faşist saldırılar karşısında seyirci kalan güvenlik görevlileri gibi eli kolu bağlı beklemiyeceklerin! 
göstermişlerdir. d 

Mahalle kadınları, daha sonra, tüm demokrat ve ilericilerin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek, faşirtlere meydanın boş bırakılmayacağını ortaya koymuşlardır. Yürü. 
yüş sırasında, «KAHROLSUN FAŞİZM?» «FAŞIST MHP. 
ÜGD KAPATILSIN» : sloganlari sık sık tekrarlanmıştır. 
Gümüşhacıköy'deki örnek direniş, faşist saldırılara kar şı mücadelenin emekçilerin yığınsal katılımıyla başarılaağını göstermesi yönünden ilginçtir. 


ları var. Nasıl ki, demokratik talepler için bir örgütte toplanması. gereken kadınlar 


çok geniş bir toplumsal ke- : 


simi oluşturuyorsa. Demok- 


. ratik Kadın Birliği'nde de 


dâha kuruluş" anında "farklı toplumsal kesimlerden kadınlar biraraya geldiler, 

GERÇEK Demokratik 
Kadın Birliği'nin kuruluşu demokratik kadın hareketin- de nasıl bir birikimin sonucudur? 

— Açıkça görüldüğü gibi Türkiye işçi sınıfının sendi kal ve siyasi hareketi tarihsel süreç içinde hep ileriye doğru gelişmektedir. Gelişen sadece işçi sınıfının sendikal ve siyasi örgütlenmesi değildir. Bunun yanısıra bir bütün olarak, emekçi halk hareketi ve ayrıca demokratik kadın hareketi de bu gelişimin dışında kalmamaktadır. 

Ülkemizde kadınların demokratik hak ve özgürlükle- 


ri son derece kısıtlıdır. Ço- * 


cuk doğurarak topluma Katkıda bulunan analara karşı toplumsal görevler yerine getirilmeyerek adeta ceza verilmektedir. Çalışan kadınların iş şartları, büyük çoğunlukla, aile ve çocuk bakımı yükümlülükleriyle uyumlu düşmemektedir. Hatta, Sosyal Sigortalar Kurumu ista- 


tistiklerinin de gösterdiği gi- _ 


bi aynı işi yapan kadınlar erkeklerden daha düşük ücretlendirilmektedir. Bütün bu ve benzeri sorunları gidermek, mevcut hakları kullanmak ve daha geniş haklar elde etmek kadınların: talepleri arasındadır. 

Ayrıca kadınların çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirme, çocukları için sağlıklı ve güvenli yetişecekleri bir ,gelecek hazırlama, toplumun eşit, özgür ve saygı duyulan üyeleri olma isteği de onların örgütlenme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Her geçen gün daha geniş bir kadın kitlesi durumunun ve çıkarlarının bilincine varmakta, örgütlü mücadelöye girme gereğini derinden duymaktadır. Demokratik Kadın Birliği, demokratik kadın hareketi içinde böyle bir birikimih ürünü olmuştur, 

GERÇEK — Demokratik Kadın Birliği'nin örgütlenmesinde başka etkilerden de söz “edilebilir mi? 

— Elbette.. Burada özellikle Kadın Dayanışması Gaze- 


“KADINLARIN DEMOKRATİK ÖRGÜTÜ 


DKB 


Demokrasiden yana güçleri saymak gerekirse, bunların içinde özel bir yere“ sahip olan kadınları anmamak mümkün değildir. Kadınlar demokrasiden yanadır ve dünyanın her yanında örgütleriyle demokrasi mücadelesinde yer almışlardır, almaktadırlar. 

Türkiye demokratik kadın hareketi düne kadar demokratik örgütünden yoksundu. Bu eksiklik kendini sadece kadın hareketi içinde değil, aynı zamanda demokrasi saflarında da hissetiriyordu. Mevcut “bazı kadın örgütleri, başlangıçta, Türkiye demokratik kadın hareketinin kitlesel örgütü olduğunu söylemişseler de, böylesi bir yapı kazanamadıkları gibi, son zamanlarda bu iddialarından dahi vazgeçmişlerdi. 

Kadın hareketinin örgütlenme boşluğunun yaşandığı sıralarda bir kadın gazetesi hızla kadınların sözcüsü durumuna yükselmeye başladı. KADIN DAYA-NIŞMASI bir buçuk yıllık yayını boyunca bir yandan kadınların demokratik taleplerini savundu, öte yandan demokratik kadın hareketinin birliğini... İşte bu doğru tespit ve izlerien tutarlı yol Kadın Dayanışmasının kadın kitlelerinin malı olmasını, onlarla bütünleşmesini getirdi. Şimdi, Kadın Dayanışması'nın 20. 
sayısı DEMOKRATİK KADIN BİRLİĞİ'nin -kuruluşunu müjdeliyor. Demokrasi güçleri, kadınlarımızın demokratik örgütlenmesini sevinçle, coşkuyla karşılıyor. Ge- 


lecek güzel günler, kadın-erkek bileli ci 


mücadele ile yaratılacaktır, 


tesini anmak isterim. Kadın Dayanışması (o Guzetesi'nin, demokratik kadın hareketinin gelişimine büyük katkıları oldu. Kadın Dayanışması yayın hayatı : boyunca demokratik kadın hareketinin birliğini Ve kadınların demokratik taleplerini savundu. 
Okuyucu kitlesiyle bağları son derece canlı bir yayın olmasının sonuçlarını DEB'nin örgütlenmesinde gösterdi. 
Türkiye'nin dört bir yanındaki Kadın Dayanışması taraftarları Demokratik Kadın Birliği'nin bel kemiğini oluşturdu. DKB işte böylesi sağlam bir temel üzerinde yükseliyor. 

GERÇEK Demokratik 
Kadın Birliği'nin kadın hareketinin birliğini savundugunu biliyoruz. Bize bu doğrultudaki geçmiş girişimlerinizi kısaca ahlatır mısınız? 

— Kadınların uğrunda mü cadeleye- giriştikleri, -taleplerinin tamamı Barış - Demokrasi - Eşitlik şlarında somutlanmaktadır. Barış, Demokrasi, Eşitlikten yana olan 


« * Kadının çalışmasını kocasının iznine bağ- 


layan Medeni Kanunun Ț 


159. maddesi ve kadının üretime ve toplumsal po litik hayata katılmasını engelleyen her türlü yasa maddesi kaldırılmadır. 

* Kadınlarımızı okur 


yazar kılmak, eğitim dü- ` zeylerini yükseltmek, e-. 


ğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve mesleki eğitimin çağdaş koşullara uygun düzenlenmesi ye geliştirilmesi için gerekli; tedbirler öncelikle alınmalıdır. 

* Kadın - erkek ayrımı yapılmadan eşit işe eşit ücret ödenmelidir. 


ABD, ÖNDEN BUYUR! 


İran'da yeni yönetimi: başına gelmesi ile Ece: ii Hükümeti zor di 

mda kaldı. Bir türli 


esmen İran'ın yeni yö timini tanıyamıyor. 
Kaygı nedir acaba? 


Biz bulduk, mi: 
«Amerika, önden bu- 


Ur!» 


söyleye. 


* Kadın sağlığına za- 


rar veren alanlarda kadınların çalıştırılmaları yasaklanmalıdır. Bu alanlar saptamrken, bilimsel ve teknik gelişmeler dikkatle gözönüne alınmalı ve yürürlükteki tüzük sık sık yenilenmelidir. 

* Ana ve çocuk sağlığının gereğince korunması için her türlü sağlk hizmeti sağlanmalı ve parasız olarak gerçekleştirilmeli, kadınlara doğum öncesi 6 haftalık, doğum 'sonrası 6 
aylık ücretli izin hakkı tanınmalıdır. 

* İşyerlerinde ve her belediye sınırı içerisinde 


ET KOMBİNASINDA 


Diyarbakır ET-BALIK Kurumu et kombinasın- da çalışan yüzlerce işçi, 14.1978 tarihinden bu yana 11 ay geçmiş olmasına rağmen, toplu sözleşmelerinin sürünceme- de bırakılmasını ve grev kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesini protesto için, 9.2.1979 tarihinde yemek boykotuna başladılar. 

Konuyla ilgili olarak basına bir açıklamada bulunan DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası başkanı Kasım ÇETİNKA- 


tüm kadınların bir örgütte toplanması, o örgütün de buna imkan hazırlaması gerekir. Biz başından beri geniş kadın kesiminin demokratik kadın örgütünde temsil edilmesi gereğini savunduk ve bu doğrultuda davrandık. DKB' ni daha ilk adımda böyle bir yapıya kavuşturmak için girişimlerde bulunduk. Ama ne yazık ki, bunu sağlayamadık. 
Demokrasiden yana olanların birliğinin bir türlü oturtulamadığı ülkemizin, demokrasi güçlerinin bölünmüşlüğünün kadın hareketine de yansımasının önünü alamadık. Demokrasi güçleri dağınıktır. Ama mutlaka, İgecikmeksizin demokratik birlik kurulmalıdır. Bunu savunuruz, gereklerine de uyarız. 
Aynı şekilde demokratik kadın hareketinin de birliği gereklidir. Kadın hareketinin bir örgüt altında toplanmasıni sonuna dek savunacağız ve er geç başaracağız. 
GERÇEK Demokratik 
Kadın Birliği'nin kurulduğu bu günleri nasıl değerlendi- 


KADINLARIN Acil TALEPLERİ 


çalışanların okul öncesi ve-okul çağındaki çocuk- , ları için yeteri kadar ` kreş ana okulu eğitim ve bakım merkezleri a- 
. çılmalıdır. 
i Fuhuş kesir olarak 


yasaklanmalıdır. 1593 
sayılı kanun başta olmak üzere fuhuşu yasallaştıran her türlü yasa hük- mü iptal edilmeli teşvik edenlerin cezası ağırlaştırılmalıdır. 

* Ev kadınlarının çalışma isteklerinin her türlü sınırlamadan kur tarılması, çalışmalarının 


YEMEK BOYKOTU 


YA özetle şöyle demişun 

— Yıllardır işçiler ağır bir baskı ve sömürü altında çalıştırılmaktadir. İşçilerin yarı aç, yarı tok ürettiği zenginlikler, burjuvazinin cebine akmakta ve işçiler insafsızca sömürülmektedir. Ülkenin içine düştü- 


ğü ekohomik bunalım _ 


tamamen mevcut ekonomik sistemden kaynaklanmaktadır. Bütün bu gerçekler gün gibi ortadayken, sanki s#bep 


riyorsunuz, bu şartların örgütlenmeniz üzerinde etkileri neler olabilir? 

— Demokratik Kadın Birliği faşist zorbalığın kol gez- 


diği, demokratik hak ve öz-: 


gürlüklerin ise zedelendiği ve adım adım çiğnendiği bir anda kuruldu.. Kadınlar, en küçük bir demokratik hakkın bile emekçilerin yoğun çaba-İarıyla kazanılmış olduğunu bilmektedirler. Bu nedenle, asla özgürlüklerden vazgeçmekten yana değildirler. 
Örgütümüz demokratik hak ve özgürlükleri korumak ve genişletmek”: için mücadele Vermeyi en önde gelen bir görev kabul eder. Buna uygun olarak örgütümüz, «8 Mart - Dünya Emekçi Kadinlar Günü» omünasebetiyle “Demokratik özgürlükler kampanyası' düzenlemiştir. Demokratik özgürlükler kampanyasının bir parçası 0- larak Bursa, Antalya, Karasu, Bartın, Gönen, Samandağ, Eskişehir, Çorum ve Aydın'da yapacağımız toplantılarla hem uluslararası kadın hareketiyle bağlarımızı güçlendireceğiz ve hem de de- 


-mokratik hak ve özgürlükler 


mütadelemizi yükselteceğiz. 

Demokratik hakların: tehlike altında olduğu ve kullanılmasının güçleştiği bir anda örgütleniyoruz. Bu durum ilk elden işimizi zorlaştırıcı bir etkendir. Fakat aynı zamanda, demokrasi mücadelesinin son derece hayati bir öneme sahip olduğu bir anda örgütleniyor olmamız İse demokrasi güçleri için olumlu bir olaydır. Çünkü böylece demokrasi safları genişlsmekte, kadinlar da bu mücadelede örgütleriyle yerlerini almaktadırlar, 

Sözlerimi tamamlamadan önce GERÇEK gazetesi hakkındaki .düşüncelerimi de söylemek isterim. Gerçek'i izliyọrum, .Gazetenizi kadınlar için, özellikle emekçi kadınlar için çok yararlı buluyorum. Emekçilere, adınız gibi, 


“gerçeği gösteriyorsunuz. Ay- 


rıca, Demokratik Kadın Birliği'nin kuruluşunda gösterdiğiniz bu yakın ilgi ile 'demokrasi güçleri arasındaki dayanışmanın bir örneğini verdiniz. Teşekkür ederim. 


teşvik edilmesi ve iş bulmalarının güvenceye bağlanması sağlanmalıdır. 

* Ev kadınları sosyal güvenlik kapsamına alınmalı, sosyal güvenlik primleri devlet ya da eşinin işvereni tarafından ödenmelidir. 

*. Eve iş alan kadınların emeği kooperatif yoluyla değerlendirilme- li, eve iş alan kadınlar sigortalanmalıdır. 

* Kırsal alandan feo. 
dal kalıntıların sökülüp atılması. için gerçek ve 


SELAM TÜM GERÇEKÇİLERE 

Emeği kurtarmak için canları pahasına savaş verenlere selam! 

Selam sosyalizmin ‘yiğit neferlerine! 

EFENDİLER 

Toplanın hey efendiler, Derdimize derman”bulalım. 
Emek gitti, ekmek gitti, terimizi yediler: Enjektör takılmadan kanımızı kurtaralım. 
Toplanın hey efendiler, Birlikte tek güç olalım. 
Gitti sevinç, gitti refah, gençlerimizi öldürdüler, 


Toplanın hey efendiler, 


Hiç değilse toplanıp özgürlüğü koruyalım. 


Emeğe uzanan elleri kıralım, Koparalım bizi uşaklığa bağlayan zencirleri. 


Toplanalım, efendiler, sömürüsüz düzen Kuralım. 


Emeğin “düzenini, 


gereken bütün önlemler alınmalıdır. 

* Resmi nikâh uygulaması titizlikle gözetilmelidir. Çok evliliğin, kumalığın önü alınmalı, çocukların nüfusa kayıtlarındaki aksaklıkların önüne geçilmelidir. 

* .8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar günü olarak yasillaştırılmalı, 1 Haziran Uluslararası Çocuklar günü o larak kabul edilmelidir. 


LANDHSUT - DEUTSCHLAND 


Toplanın hey efendiler, toplanın! 

Patlatın topları, çalın boruları, 

Uyutulan halkları uyandıralım, 

' Toplanın işçiler, köylüler, emekçiler, toplanin da, SOSYALİZM'i kuralım! 


MURAT ÇİL 


köklü reformlar derhal başlatılmalı, demokratik bir eğitim seferberliği gerçekleştirilmelidir. Ka dının alınır satılır hale gelmesine yol açan maddi ve kültürel etkiler yok edilmelidir. 

* Kadın sağlığı ve &- na sağlığı konusunda uzman ve gezici ekipler kırsal kesimde- yaygınlaştırılmalı, ilkel doğum şartlarından köy kadın-İarının kurtarılması için 


işçilermiş gibi tavırlar alabildiğine (o yaygınlaştırılmakta ve halkımızı bu şekilde kandırmaya çalışmaktadırlar. 

«Ülke - ekonomisinin kurtarılması» adı altında hiç kimsenin işçilerden «fedakârlık» beklemeye hakkı ve yetkisi olamaz. Bu zihniyet elbette ki emekçi halkımız tarafından mahküm edilecektir. İşçi sınıfının birliğini bozucu yönde her türlü düşünce) karşısında işçi sınıfının bilimsel 


yanıtını bulacak ve «toplumsal anlaşmalar»la işçileri köşeye sıkıştırmak 


isteyenler, kendileri o köşeden o kurtulamayacaklardır. 

Yıllardır «hayvanca» 


çalıştırılan ve fakat en küçük ekonomik ve demokratik talepleri hile ve kanla bastırılmaya .çalışılan ve’ bastırılan işçi sinıfımız te emekçi halkımızın artık kemerlerinde sıkacak delik kalmamıştır. İşçi sınıfımn cebinden aşırdıkla- 


rıyla kamburlarını düzeltmeye çalışanlar, elbette ki başarısız kalacaklardır. Biz Diyarbakır ET-BALIK KOMBİ- 


` NASI işçileri olarak bü 


yolda sonuna kadar mücadelg edeceğiz ve gerekirse daha başka yollara da başvuracağız. Almiş oldüğumuz yemeği boykot kararımız ve uygulamamız henüz başlangıçtır. 
Fahri ERYILMAZ 
GERÇEK 
Diyarbakır Muhabiri 


j 


f 


Köy-Koop Genel Kurulu Yaklaşırken Gerici Yöneticilerin Endişesi 


Artıyor 


KÖY-KCOP yönetimi içindeki çatlak, . Genel Kurul yaklaşırken büyüyor. Yönetimden gideceklerini anlayanlar son olarak 21 ilerici işçiyi işten çıkardılar. Emekçi köylü (o kooperatiflerini kendilerinin çiftliği olarak kullanan gerici yönetim şimdi genel kurul öncesinde işçi kıyımına girişti. İşten atılan işçiler, emekçi örgütlenmesi için canla başla çalışmış olan e- 
“mekçilerdir. 

KÖY-KOOP yönetici. 
leri ayrica toplu iş sözleşmesini açıkça çiğniyorlar. Kış ortasında, 

“ birtakım seçim hesaplarıyla 21 işçiyi sokağa atanlardan emekçi köylüler yaklaşan Kongre'de bunun hesabını soracaklardır. Birlik yöneticileri ise, daha yeni işçileri işten atacaklarını söylüyorlar. Hatta, işyerinde örgütlü bulunan DİSK'e bağlı Devrimci-Toprak-İş Şendikasının görüşme ` teklifini (o reddediyorlar. 
Böylece, emekçi köylü kooperatiflerinin tepesi- ne tünemiş bir avuç vur guncu, patronlar gibi 
“ dâvranmakta perva duy muyorlar. 

“Ancak işçiler, KÖY-KOOP yöneticilerinin bu oyunlarını bozacakların: ilan ptk Sen: 


lay söyledi: 
Köy üreticilerinin eko omik demokratik 'haklarını korumak, arüciyi 


© ve tefeciyi ortadan kal- 


dırmak amaciyla kurul- 
» muş olan KÖY-KOOP, 
` ülkemizde, demokrasi 


köylülerin, 


SİGARA OYUNU 

AP miÌletvekillerinden biri, özel sektörün sigara imal etmesine cevaz verecek bir kanun teklifini meclise sunmuş bulunuyor. Böylece artık, “tekel sigaraları bulunamadığı için halk özel sek- 


KÖY - KOOP'TAN 21 İŞÇİ ATILDI 


savaşımında saygın bir yere sahip olmuştur. 

. bugünkü KÖY-KOOP yöneticileri iş yasasının daha önce karşı oldukları 13. maddesine dayanarak, aralarında sendikamuız işyeri temsilcileri- nin de bulunduğu 21 üyemizin işlerine son verilmiştir. 

Bu anti-demokratik ve yasa dışı uygulamasının en kısa zamanda kaldı. 
rılması doğrultusunda, üyelerimiz işyerlerine dönünceye küdar, sendikaruz her türlü yasal eylemlerde bulunmaya kararlıdır.» 


İşten atılan 21 işçi de yaptıkları açıklamada, yönetim içindeki çelişki- nin yaptıkları yolsuzlukların hesabını veremedikleri için bu yola başvurduklarını belirtmişler, ştraktör gelirinden sağladıkları üç yüz milyon lirayi bir yılda bitiren KÖY-KOOP yönetici. 
leri, işçi çıkarmak *eylemine girişerek, onların aldıkları asgari ücretle- re göz dikmişlerdir. Anlaşılıyor ki, işine son ver dikleri işçilerin ücretleri: ile dar boğaza götürdükleri KÖY-KOOP'u kurtaramayacaklardır.» 

İşten atılan işçilerin belirttikleri gibi, KÖY-KOOP'u bugünkü yöneticiler değil ama emekçi köylüler kurtaracaktır. 
Birlik kongrelerinde üre. 
tici köylülerden gerekli şamârı yiyen yönetim, 
24 Şubat Kongresi'nde 
de gerekli cevabı alacaktır. 


ERDEMİR'DE BİR İŞ CİNAYETİ DAHA 


ÖLEN VAR! 
SORUMLU YOK! 


deçtiğimiz günlerde 


Erdemir'de iş cinayetleri olağan bir hale gelmiştir, Ocak ayı içinde Çe- 


; leri meydana gelmiş ve bir 


işçi ölmüş, beş işçi de 


çeşitli yerlerinden ağır yaralanmışlardır. İşçiler üretimi durdurarak işvereni protesto etmişler ve sorumlu olarak işvereni suçlamışlardır. 


törün ürettiği sigaraları keyif içinde tüttürecek, kapitalistler de milyonlar vurup keyiflenecekler. 
Herkes keyiflenince de, Türkiye, huzurlu insanların yaşadığı bir ülke olacak! 

AP'lilerin özel sektör dostu olduklarını herkes bilir. Ama asıl merak edilen, teklifin neden bugünlerde yapılmış olmasıdır. 

Türkiye tütün ihraç eden bir ülkedir. Ama sigaranın karaborsa satıldığı ülkelerin de başın- da gelir. Önte bir filtreli sigara modası yaratıldı ve körüklendi. Ardından yabancı sigaraların piyasası açılarak' kaçakçılara vurgun olanakları 


sağlandı. Tekel idaresinin basiretsiz ve plansız uygulamaları, filtreli sigardlardan sonra, bafrayı ve birinciyi bile karaborsaya itti. Doğu'da bir pa- 
- ket sigaranın satış fiyatı 50 liraya yükseldi. 
Anlaşılan, bazıları sigara kaçakçılığından oldukça büyük vurgunlar vurdular. Avrupa'dan dört liraya aldıkları Pall Mall, Malboro sigaraların Türkiye'de 50-60 liraya satan kaçakçıların. 
ellerinde biriken milyonlarla, şimdi sigara fabrikaları açılabilecek, «halkımız da kaçak sigara içmekten kurtulmuş» olacak. Eskiden sigara kagakçılarını bazı, milletvekillerinin korudukları, 


hatta onlarla ortak çalıştıkları «dedikodusu» yapılırdı. Bir MHP senatörünün Fransâ'da eroin kaşakçılığ: yaparken yakalandığını anımsayanlar da bu «dedikodulara» ister istemez inânırlardı. 
Bu tütün bolluğunda halka sigarasızlıktan illallah dedirtip istediği ortamı yaratan patronlar, şimdi de taşı gediğine koymak istiyorlar. El atmadıkları bir tek, halkın cebindeki sigara paket- 


leri kalmıştı. 


Tütünün kilosunu 70 liradan alıp sigaranin kilosunu 700 liradan satmak oldukça kârlı bir iş olmalı. Eğer bu kanun meclislerden geçerse, oy 


olacak? 
«Koç Sigarası», 


veren milletvekillerinin de ceplerindeki. sigara paketlerinin markası değişecek. Ama acaba ne 


«Sabancı Sigarası». 


Erdemir'de iş cinayetleri zincirine, yeni. bir. 


halka daha eklenmiştir. 
Soğuk Haddailiane: bölü- 


dındaki işçinin üzerine boru düşrüüş, ve düşen borunun altında kalarak beyni parçalanmıştır. 
Ahmet KAYA'nın ölümü, fabrika içinde bü- 


yük üzüntü yaratmıştır. 


Olay yerinde incelemö yapan savcı ve sendika temsilcileri işverenin tedbirsizliğinden olayın meydana geldiğini: tespit etmişlerdir Fakat incelemelerden sonra sorumlu amirler olay yerinden. kaçarak ortalık- ta görünmemişlerdir. 
Olayla ilgili görüşlerini belirten T. Maden-İş 
9. Bölge temsilcisi Cevdet Yılmaz, «Erdemir'deki iş cinayetleri, ne ilk ne de sondur. İşveren ön lemler almadığı müddet çe bu iş cinayetleri devam edebilir. Bundan böyle biz bu iş cinayetlerine göz yumamayız. 
Bunlar bir iş cinayetidir ve sorumluları da işverenlerdir. Biz işçilerin yasal haklarını sonuna «adar savunacağız. Sorumlular işçi sınıfının önünden kaçamâyacaklardır, Mutlaka ölenlerin hesabını işçi sınıfı sora- 


#|caktır. Erdemir işvereni 


önlem almazsa biz üzerimize düşen görevi yap masını biliriz. Biz işçi sınıfının çıkarına olan her şeyi uygularız» demiştir 

Olay yerinde inceleme yapan savcı da, «Sorum- 


lu olan işverendir. Eğer - 


ortada bir ölü varsa ve hatta bu yaralı da olsa mutlaka bir sorumlusu vardır ve bunun sorumlusu da işverendir. Eğer tedbir'alınsaydı bu olay meydana gelmezdi. Biz üzerimize düşen yasal görevimizi sonuna kadar yapacağız. Sorumlu kim 


sse mutlaka meydana çı- 
, kacaktır» demistir 


FABRİKALAR, 


ercek 


DA BİZ 
TARLALARDA BİZİZ 


BİZİZ YENİ DÜNYAYI KURAN; _; 


- TEKSTİL İŞÇİLERİ BİR SINAVDAN DAHA GEÇTİ 


DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının genel kurulu 5 gün süren çalışmalarını bitirdi. Geçtiğimiz haftada belirttiğimiz gibi hiç bir siyasal eğilim tek başına yönetim kurullarına .seçilemedi. 

Ancak; Tekstil işçileri bütün çabalarına. rağmen Sınıf uzlaşmacısı sendikacıları tamamen başlarından atamadılar. 

Sendikanın eski genel başkan yardımcısı ve sarı sendikacılığın Tekstil Sendikası içindeki sembollerinden olan Yu. 
nus Kara'yı CHP'nin sağ kanâdı ile ittifak yapan TİP ve «ilerlemeci»ler kongre boyunca örtak davrandılar. Kongreye CHP'nin sağ. ,kanadı, TİP ve «ilerleme» ittifak halinde girerken karşı: sında «Devrimci Birlik» adı altında TSİP, VP ve bir grup ilerici bulunmaktaydı. Tekstil Sendikası tabanı «ilerlemeci» lerin'dün ağız dolusu küfürü reva gördükleri her ağızlarını açtıklarında «milyonları» yediğini be yan ettikleri Yunus Ka- 


«TÜTÜNÜ YETİŞTİRMEK BİR DERT, 


Böyle diyor, Bafra'nın DERBENT, SULAŞ, GA-ZİBEYLİ, BOĞAZKAYA köylüleri. Geçimleri tütün üzerine hepsinin. 

GERÇEK — Geçiminizi ne ile sağlıyorsunuz? 

MEHMET UZUN: Ben Derbent: köyündenim... 
Kendimi bildim bileli hep tütün ekeriz. Komşu köy Jer dè öyle. Bir de kendimize yetesiye mısır, buğday.. 

GERÇEK — Ortalama bir aile yılda ne kadar tütün yetiştirebilir? 

MÜMİN DİNÇ: Bir aile ortalama 500-600 kilo tütün vetiştirivor. 

GERÇEK — Tütün baş fiatları bu yıl ne kadar olur? Bir sey söyleyebi- 


ra'yı genel başkan adâyı göstermelerini pek iyi kavrayarak, bu sarı sendikacıya oy vermedi. 
Genel Başkanlığa bir oy farkla «Devrimci Birlik» in adayı Rıdvan Budak kazandı. Bu kongrede yedi kişiye çıkarılan yürütme kuruluna «Devrimci Birlik» grubundan Rıdvan Budak dışında biri Adana TSİP İl Sek: reteri Mehmet Bulut olmak üzere iki kişi daha seçildi. Böylece Tekstil Sendikası'nın yedi kişilik yürütme kuruluna TİP'lilerin ve «ilerlemeci»lerin işçi sınıfı çıkarlarına ters, makyavelist politikaları sonucu ve 


İir misiniz? 

ADEM YILDIRIM: Geçen sene 68 iira idi. Gerisini sen hesapla. Geçen seneyle bu senenin farkını. Devletin de kasası tamtakırmış. Ne verirler bilmem. 

GERÇEK — Sene boyunca uğraşıp, didinip yetiştirdiğiniz ürününüz sıkıntısız geçiminizi sağ. 
lyör mu? Haksız kazanç sağlayanlar olduğunu fs üyor musunuz? 

MÜMİN DİNÇ: Ne gəzer. Gelir dediğin ne ki? 


bunların desteği ile eski merkez yöneticilerinden ve yıllanmış CHP'li sendikacılardan ikisi yeniden girmiş oldu. 
Yürütme Kurulunun kendi arasında görev bö lümü yapması sırasında CHP'nin sağ kanat sen- 


dikacıları ile TİP ve «i~ 


lerleme» kutsal ittifaklarında direterek Genel Sekreterlik ve Örgütlen. 
me Sekreterliği'ni bu yıllanmış, bu eski merkez yöneticilerine kendi elleriyle tevdi ettiler. 
Yapılan -görev bölüşümünde Eğitim Sekreterliğine Selahattin Uyar, Mali Sekreterliğe Ali Aykut, Toplu Sözleşme Da. 
iresi Başkanlığına Besim Usta, Sosyal, Siya- 


sal ve Dış İlişkiler Daire- | 


si Başkanlığına da Mehmet Bulut getirildi. 

Tekstil işçileri, bu genel kurulda uzlaşmacı sendikacıların bir bölümünü Yunus Kara ve ekibini tasfiye ederken, CHP'nin sağ kanat sendikacılarının bir .bölümünün yine merkeze çöreklenmesini engelleyemedi. 


Yarıdan çoğu masrafa gidiyor. Tütünü Bafra" da tüccara götürüyoruz, taşıma parası da bize. 
Tüccarların haksız kazanç sağladıkları apaçık ortada. Çünkü adamlar elleri ceplerinde bizden çok kazanıyorlar. Bir de tütünümüzü beğenmeyip düşük ücret veriyorlar. 

GERÇEK — Kredi alıyor musunuz? 

SELAHATTİN ŞEN: Alıyoruz almasına ama, bir derde yaramıyor al- 


Soda Grevi 
2. Kez Ertelendi 


Mersin'de kurulu soda sanayinde toplu sözleşme imzalanmak için Ocak - Ağustos 1978 aràsıñda yapılan görüşmelerde işverenin TÜRK-İŞle CHP ağırlıklı hükümet arasında imzalanan toplumsal ` anlaşmanın da altında râkamlar teklif etmesi ve katı tutumu üzerine 21 şef ve mühen. 
disi de birlikte 7 Ağustos: 1978 akşamı saat 23.30'da greve çikmışlardı 800 işçi. Sözleşme görüşmeleri döneminde ve görüşme öncesi ve sonrası işçileri bölmek, mühendis ve şeflerle işçileri birbirine düşürmek için bütün gücüyle çalışan işveren işçilerin birliğini bozmak doğrultu. 
sunda bir adım dahi atamamıştır. 7 Ağustostan itibaren 140 gün sürer grev boyunca grev yerini ziyaret eden siyasi - ekonomik - demokratik örgütlerin yanısıra CHP'li parlamenterlerden de gelenler grevi desteklediklerini ve yardımcı olacaklarını söyle- 
,melerine rağmen, işve- 
'ren CHP ağırlıklı şi 


mite verdi; 
vaadleri unutan burjuvazinin reformcu alter: natifi CHP ağırlıklı hükümet, tüm demokrasi güçlerine olduğu gibi Soda işçilerine de sırt çevirerek patronların sa fında yerini aldı. Önce 


SATMAK ONDAN DA BÜYÜK...» 


dığımız. Hem az, hem de faizi çok. Bir sürü borcumuz var. 
GERÇEK: Başka runlarınız var mı? 
MEHMET YETİŞ: Sorun mu, çok. Doğru dürüst yolumuz yok. Telefonumuz yok. Elimiz kesildiğinde müdahale edecek bir sağlık ocağı- nın olmasını isteriz. 
GERÇEK — Teşekkür ederiz. 
KÖYLÜLER: Asıl biz teşekkür ederiz. Gülegü> le. 


so. 


yasak olan Soda ithalini açtı. Ülkenin içinde bulunduğu döviz darboğazına rağmen, Ama Soda işçisi bir hayli deneyim sahibi idi ve Sodanın ülke ekonomisindeki. yerine ve rolünü iyi biliyordu. Soda, Ortadoğu'nun tek Soda fabrikası idi. 
İşçiler bozulmadılar, Ve grevin 144. gününde Ba- 
- kanlar Kurulu kararıyla ve «memleket sağlığı- nın temini» gerekçesiyle grevimiz 1 ay ertelendi. 
26.11.1978'de grevin ertelenmesiyle de. umduklarını bulamadı işverenler. 
İşçiler içeriye yenik olarak değil, mücadelenin bitmediğinin içerde de devam edeceğinin bilincinde olarak ve sosyal demokrat ağırlıklı hükümete kin tutarak girdiler. İşveren de boş durmadı. Evlerimize mek. 
tup gönderdiler, Öylesi- ne gülünçtür ki, 800 işçiyi hapislikle, 500'er lira para cezasıyla tehdit ediyorlardı. Fakat yiğit Soda işçisinin bu tür tehditlere pabuç bırak: mayacağı kesindi. Son- 


ira'1l Ocakta içinde 2. 


da bulunduğu 24 arkadaşımızı işyerinden uzak laştırdılar. Arkadaşlarımız sendikamız Petkim-İş'in güvencesi altındadır. Ertelemenin süresi- nin bittiği 26 Ocakta yine CHP ağırlıklı hükümet, Bakanlar Kurulu kararıyla grevi 2 ay daha erteledi. Ama bu oyunlar soda işçisine sökmedi, sökmeyecek. Soda işçisi her zaman olduğu 


gibi yine dimdik ayak- 


ta ve zaferi kazanınca- ya Kadar da ayakta kalacaktır. Ama muhalefetteyken bol keseden vaad veren sosyal demokrasi önümüzdeki yıllarda pek ayakta kalacağa benzemiyor. Çünkü 


soda işçileri gibi işçi sı-- 


nıfımız ve tüm emekçi halkımız kurtuluşun sos 


yal demokraside değil, * 


Sosyalizm'de. olduğunun bilincine her gün biraz daha varıyorlar. 
Soda işçisi 
Ahmet Kırarslan 


almanya'da faşizm 


haziran İÜ, 
-y 
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